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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 24 september 2023, 09:30 uur   

Voorganger: Ds. C. van de Scheur 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Psalm 100: 1 en 2   (OB) 
1 Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
   Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
   Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
   Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
    
2 De HEER is God; erkent, dat Hij 
   Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
   Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
   Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet   
 
Zingen: Psalm 100: 3 en 4  (OB) 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
   Met lofzang in Zijn heilig hof; 
   Looft Hem aldaar met hart en stem; 
   Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de HEER; 
   Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
   Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
   Tot in het laatste nageslacht. 
 
Lezing van de wet 
 
Zingen: Psalm 36: 2  (Weerklank) 
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Gebed om Gods Geest 
 
Bijbellezing: Psalm 100  
1. Een lofpsalm 
 

 Juich voor de HEERE, heel de aarde; 
2. dien de HEERE met blijdschap, 
 kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 
3. Weet dat de HEERE God is; 
 Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –  
 Zijn volk de schapen van Zijn weide. 
 

4. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, 
 Zijn voorhoven met een lofzang; 
 loof Hem, prijs Zijn Naam. 
5. Want de HEERE is goed, 
 Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 
 Zijn trouw van generatie op generatie. 
 
De kinderen gaan naar de zondagsschool  
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Zingen: Psalm 118: 1 en 7  (OB) 
1 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
   Want goed is d' Oppermajesteit; 
   Zijn goedheid gaat het al te boven; 
   Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
   Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
   En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 
   Zijn goedheid gaat het al te boven; 
   Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
7 De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
   Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
   Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
   Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
   Men hoort der vromen tent weergalmen 
   Van hulp en heil ons aangebracht; 
   Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
   "Gods rechterhand doet grote kracht." 
 
Verkondiging: n.a.v. Psalm 100: 5  
5. Want de HEERE is goed, 
 Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 
 Zijn trouw van generatie op generatie. 
 
Zingen: Lied 443: 1, 2, 3 en 6  (Weerklank) 

 
 
2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
   staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
   In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
   ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
   Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
   dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
   U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 

 
 
Dankgebed en voorbede 
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de dienst 
 
Slotzang: Lied 476: 3 en 6  (Weerklank) 
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6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
   Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
   geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen: 
   ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen! 
   Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
   zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


